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Alpha Cursus 
 

 Daar wij op alle gebieden van de samenleving in een roerige tijd leven en veel mensen zoekende zijn, gaan wij op 28 februari 
2024 starten met een Alpha-cursus.Wij willen proberen om voor alle Parochianen een klimaat te scheppen waar men zich 
thuis voelt,  waar sprake is van gemeenschap en waarbij men betrokkenheid ervaart. De Alpha-cursus biedt de 
mogelijkheid om het Katholiek Christelijk geloof opnieuw te ontdekken en/of om meer verdieping in je geloof te ervaren. 
Voor eventuele verdere informatie zie website: ”Wat is Alpha?” 
 
Op 28 februari 2024 van 18.30 – 21.00 uur beginnen we met een ontspannen kennismakingsavond voor alle deelnemers en 
starten we met een heerlijke maaltijd. 
De verschillende avonden worden geleid door een van onderstaande pastoors:  
Pastoor, Deken Wim Miltenburg, Pastoor Patrick Lipsch. Kapelaan Francis Sahayam, Kapelaan Rajan Nesaiyan. 
 
Opgave en inlichtingen graag via onderstaande mailadressen of telefoonnummers: 
pkoopmans52@gmail.com   tel. 06-42937741 
pjjm1verboeket@hotmail.com    tel. 06-15437775 

Kan er wel vrede komen? 
 

Dit woord schrijf ik in de advent nu we ons voorbereiden op Christus’ komst. 
Vredevorst wordt Hij genoemd (Jes. 9:5). Kunnen we Kerstmis vieren als feest 
van vrede nu de wereld in brand staat?  Anderzijds, we ervaren juist nu dat wij 
mensen alleen niet in staat zijn vrede te bewerkstelligen. Komt het ooit goed 
in Oekraïne? In Israël en Gaza? enz. Er gebeurt zoveel dat de haat tussen 
volkeren en mensen aanwakkert, dat we juist nu een antwoord nodig hebben 
om het geweld te overwinnen.  
Jezus’ komst bereiden we voor in de advent. Om zo ons hart open te stellen 
voor een bereidheid tot bekering en verzoening. In het groot en in het klein. 
Bekering betekent bereid zijn om nieuwe kansen te geven, om elkaar te 
vergeven. Dat is dan meer ’sorry’ zeggen. Daarvoor is er vaak te veel gebeurd. 
Beseffen dat Jezus voor alle mensen gekomen is, kan ons al milder stemmen. 
Het ook voor onze tegenstander kunnen bidden is een stap op weg naar die 
verzoening en naar vrede. Als mensen elkaar veel hebben aangedaan, is 
verzoening niet vanzelfsprekend. Een begin kan zijn: bidden om de kracht eens 
stappen in die richting te gaan zetten. Overwegen voor wie en waarom Jezus 
met Kerstmis in onze wereld gekomen is, maakt ons hart milder. Hij heeft zelf  
 

 

gebeden voor degenen die Hem volkomen ten onrechte veroordeeld en zoveel aangedaan hadden: Vader, vergeef het hun, 
want ze weten niet wat ze doen (Luc. 23:34).  
Hij kwam zo kwetsbaar als klein Kind en moest al onmiddellijk na zijn geboorte vluchten… Niet welkom en bedreigd! Ja, 
God was het die in Christus de wereld met zich verzoende: Hij telde de fouten van de mensen niet en ons gaf Hij de 
boodschap van de verzoening mee (2Kor. 5:19).  
Terug naar de wereld en de tijd van nu: laten we ons niet meeslepen in een denken dat de vrede zal komen door meer 
wapens en het verslaan van de tegenstander. Dat kán niet de christelijke boodschap zijn. Gaan we voor een christelijk 
antwoord: de bekering van het hart, dat de haat overwint en misschien zelfs op de langere duur tot de bereidheid kan 
komen om de ander te vergeven. Dit is altijd een persoonlijke stap van bekering; geen vergelding, maar vergeving. Het is de 
enige weg naar een samenleving waarin mensen in vrede met elkaar kunnen leven. In onze kleine wereld kunnen we zelf 
stapjes zetten. Hanteren wij zonder ophouden het wapen van gebed (Ef. 6:18) dat dan ook in de grote wereld vrede 
doorbreekt. Naar de woorden van de apostel Paulus wens ik u genade en vrede voor 2024.  
 

Wim Miltenburg fso, administrator van de parochiefederatie Tabor 
 
 

  

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In memoriam oud-deken Willemssen 
 
Sinds Oud-vicaris Mgr. Theo Willemssen is op 13 november na 
een kort ziekbed overleden. Hij was van 1999 tot 2007 vicaris 
voor Liturgie en Kerkmuziek en vanuit die functie lid van de 
staf van het Bisdom. 
Theo Willemssen werd op 26 augustus 1941 in Sevenum 
geboren. Zijn priesterwijding was op 3 september 1967. Daarna 
werd hij benoemd tot kapelaan in parochies in Maastricht, in 
Heerlen en in Roermond. Tevens werd hij benoemd tot 
spirituaal van de opleiding tot permanent diaken en tot 
bisschoppelijk gedelegeerde voor het roepingenpastoraal. 
In 1983 werd Willemssen pastoor van de parochie H. Dionysius  
 

 

in Asselt en tevens aalmoezenier voor de sportende jeugd, terwijl hij spirituaal en bisschoppelijk gedelegeerde bleef. In 1985 
werd hij benoemd tot conrector van het grootseminarie Rolduc en tot docent pastoraaltheologie. Na het behalen van het 
licentiaat theologie werd hij in 1987 benoemd tot rector van het grootseminarie, waarbij hij al zijn overige taken behield. 
In 1991 werd Willemssen ook benoemd tot kanunnik van het Kathedraal Kapittel van het bisdom Roermond. In november 
1991 promoveerde hij aan de Lateraanse Universiteit in Rome. Daarna volgde in 1993 zijn benoeming tot bisschoppelijk 
gedelegeerde van de opleiding tot permanent diaken. 
 

In 1994 keerde Willemssen terug in het parochiepastoraat en werd hij deken van Thorn en pastoor van de parochies Thorn 
en Wessem. In 1997 verleende paus Johannes Paulus II hem de eretitel van ’kapelaan van de paus’, waardoor hij zich 
monseigneur mocht noemen. 
Van 1997 tot 2009 werd Theo Willemssen benoemd tot plebaan-deken van het dekenaat Roermond, waaronder ook de Sint-
Christoffelkathedraal viel. In de jaren daarna werd de kathedraal onder zijn leiding grondig gerenoveerd. Van 1999 tot 2007 
werd Willemssen ook vicaris voor Liturgie en Kerkmuziek van het bisdom. Vanuit deze functie was hij ook voorzitter van 
de Sint-Gregoriusvereniging.  
In 2009 kreeg Mgr. Willemssen eervol ontslag uit al zijn functies en ging hij met emeritaat. Bij het bereiken van zijn 75e 
levensjaar nam hij afscheid van het Kapittel en werd hij in 2016 benoemd tot erekanunnik. Vervolgens heeft hij nog 
geruime tijd als assistent gefunctioneerd in de parochies in de Roerstreek en later in de parochies van federatie Tabor. Ook 
was hij sinds 2010 gedelegeerde voor de Resonansgroep Jodendom – Katholieke Kerk in Limburg en sinds 2014 gewoon lid 
van deze groep.  
 

Mgr. Willemssen is 82 jaar geworden. De uitvaart vond zaterdag 18 november jl. plaats in de Christoffelkathedraal in 
Roermond. We hebben ’deken’ Willemssen leren kennen als een bevlogen en spiritueel priester met een rijke kennis over 
de achtergrond van geloof en liturgie. Tijdens zijn emeritaat verzorgde hij de afgelopen 10 jaar als assistent-priester de 
eucharistievieringen en de toediening van de sacramenten binnen onze parochies. Hij heeft veel voor onze parochies 
betekend, waarvoor wij hem dank verschuldigd zijn. Wij wensen hem de vrede. 

  

Herinrichting strooiveld op begraafplaats Baexem 
 
Tijdens Dit voorjaar zijn de 
begraafplaatsvrijwilligers in Baexem gestart met 
het opnieuw inrichten van het strooiveld. Het was 
een troosteloze vlakte, waar het gras nauwelijks 
wilde groeien. 
Nu is er een terras aangelegd met bankjes en 
omzoomd door een taxushaag.  De dorpscoöperatie 
”Hart voor Baexem” heeft een framewerk 
geschonken, zoals ook bij de inkom van Baexem 
staat. De parochie heeft een plaat laten maken om 
in het hart te plaatsen, met de tekst: ”Voor altijd in 
ons Hart”, met onderlangs de skyline van Baexem. 
 

 

De zuil met de namen van de overledenen waarvan de as is uitgestrooid, is verplaatst naar het terras. Steenhouwerij 
Kanters heeft 2 lege zuiltjes geschonken, zodat er voorlopig voldoende ruimte is voor nieuwe naamplaatjes. De 
herinrichting is nog niet helemaal gereed. Door de vele regen van de laatste tijd, was het te nat om de geplande bomen en 
een deel van de taxushaag uit te doen en te planten.De begraafplaatsvrijwilligers hebben veel werk verzet om deze mooie 
gedenkplaats te maken. Dank hiervoor. Wanneer alles ingericht is zal het strooiveld ingezegend worden.   
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Priesterbezetting en vieringen Tabor 
 
Met het vertrek van pastoor Vankan per juli 2023 heeft de 
parochiefederatie Tabor tijdelijk geen vaste priester. Deken 
Miltenburg van het dekenaat Thorn is benoemd als 
administrator en neemt daarmee de taken als hoofd van het 
kerkbestuur voor Tabor over. Tevens heeft hij de zorg voor 
de invulling van de priesters voor de geplande vieringen op 
zich genomen. Door het plotselinge wegvallen en overlijden 
van oud-deken Willemssen is hierbij de druk op de 
vervangingen nog hoger geworden. Pastoor Lipsch en 
kapelaan Rajan uit federatie Kana hebben zich opgeworpen 
om de uitvaarten en andere bijzondere vieringen te 
verzorgen. Daarnaast weet deken Miltenburg telkens weer 
een priester te vinden voor de weekendvieringen. In het 
afgelopen halfjaar is nagenoeg elke viering nog doorgegaan. 
Chapeau voor deze heren. Wel is het kerkbestuur op zoek 
naar een oplossing om de weekendvieringen door één 
priester te kunnen laten verzorgen. Dit zal hoe dan ook voor 
de toekomst een must zijn. Met de kerngroepen in de 
parochies vindt overleg hierover plaats. 
Hoe gaat het nu verder? Het bisdom is zoekende naar een 
priester voor onze parochiefederatie, maar die zoektocht is 
tot nu toe nog niet succesvol gebleken. Nu ook nog de zetel 
van de bisschop voor bisdom Roermond vacant is, bevordert 
dit het proces niet. Er mogen geen officiële 
priesterbenoemingen plaatsvinden als er geen bisschop is. 
Dit betekent echter niet dat het proces stilligt. Ook kan een 
nieuwe priester al aan de slag voor de officiële benoeming. 
Vooruitlopende op een nieuwe bewoner wordt de pastorie 
opgeknapt. Nieuwe ramen zijn er inmiddels geplaatst. Er 
wordt wel gezocht naar een oplossing voor Tabor, maar het 
is nog onduidelijk welke kant dit uitgaat. De vicaris van het 
bisdom heeft toegezegd dat binnenkort contact wordt 
opgenomen. We houden onze vingers gekruist! 

Hoorzittingen Kelpen-Oler en Baexem 
 
Zoals bekend, heeft het kerkbestuur het voornemen om 
voor de kerken van Kelpen-Oler en Baexem een 
herbestemming te zoeken. Net als in overige delen van het 
land en in ons bisdom zien wij ons genoodzaakt om deze 
stappen te zetten door teruglopend kerkbezoek, 
teruglopende vrijwilligersaantallen en hoge 
onderhoudskosten. Hiervoor zullen de kerkgebouwen aan 
de eredienst onttrokken moeten worden. 
Hoe gaat dit in zijn werk?  Dit is een uiterst zorgvuldig 
proces. Allereerst worden de gegevens van de parochies en 
de kerken vastgelegd t.a.v. kerkbezoek, vrijwilligers, 
financiën etc. Dit onder het motto: meten is weten. Ook 
wordt bekeken hoe de diaconale waarborg voor de 
parochies op langere termijn is verzekerd. Dit betreft het 
toedienen van sacramenten, uitvaarten en mogelijkheden 
voor kerkbezoek elders. Vervolgens wordt er gekeken naar 
mogelijkheden voor herbestemming van de 
kerkgebouwen. Heel belangrijk in dit proces zijn de 
hoorzittingen die in de parochies met een 
vertegenwoordiging van het bisdom (een vicaris) en een 
vertegenwoordiging van de priesterraad worden 
gehouden. In deze hoorzitting zal het bisdom nota nemen 
van de gegevens van de parochie met de noodzaak tot het 
onttrekken aan de eredienst van het kerkgebouw. Daarbij 
krijgen ook alle parochianen de gelegenheid om aanwezig 
te zijn en hun mening te geven over deze noodzaak. Het 
voornemen is om deze hoorzittingen voor de kerken van 
Kelpen-Oler en Baexem in januari 2024 te laten 
plaatsvinden. Hiervoor wachten we nog op bevestiging van 
het bisdom. Zodra de data voor deze hoorzittingen 
vastgesteld zijn zullen de uitnodigingen huis-aan-huis 
verspreid worden. 

Wie liefde wil oogsten, moet liefde zaaien 

Op de koffie bij Mariëlle Geraets uit Leveroy 
 

Voor de mensen die me niet kennen: ik ben Mariëlle Geraets, Weertse van 
geboorte en opgegroeid in Nederweert. Ik woon sinds 1997 in Leveroy en woon 
daar nog steeds naar volle tevredenheid. Ik geef ruim 10 jaar Eerste Hulp-lessen 
aan particulieren, maar vooral aan bedrijven, altijd op locatie. Een erg leuke baan 
die me veel voldoening geeft. Daarvóór heb ik bijna 20 jaar als projectleider c.q. 
service-coördinator werktuigbouw bij installatiebedrijven gewerkt. Een heel 
andere tak van sport, maar ook dat heb ik altijd erg fijn gevonden om te doen. Ik 
ben ook 14 jaar secretaris van de Zonnebloem in Leveroy geweest, waar ik nu nog 
altijd mijn steentje bijdraag als vrijwilliger. Sinds sept. 2021 ben ik officieel 
geïnstalleerd als bestuurslid (secretaris) van de Federatie Tabor. Dhr. Jean Leveau, 
jarenlang secretaris van het kerkbestuur, gaf aan zijn functie neer te willen 
leggen. Omdat ik al in de liturgiegroep in Leveroy zat, Hans van Avezaat weg 
kwam te vallen en Ria Klaessens aan het einde van haar bestuursperiode kwam, 
ben ik gevraagd om het Federatiebestuur te komen versterken. Natuurlijk ook om 
de belangen van Leveroy mede te behartigen. 
 

 

 

Bent u geïnteresseerd in het volledige interview, dan verwijzen wij u graag naar de website. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.clustertabor.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Het pastorale team en 

federatiebestuur 

wensen u fijne 

feestdagen, 

een zalig Kerstmis 

en een voorspoedig 2024 

H. Hartbeeld in Leveroy 
 
Naast de kerk in Leveroy staat een Christusbeeld van 
Franse kalksteen, dat in 1925 gemaakt is door Jos Thissen 
uit Roermond. In 1924 was er een nieuwe kerk gebouwd en 
het beeld werd geplaatst aan de voet van deze kerk. De kerk 
werd door de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog in 1944 
opgeblazen. Daarna heeft het beeld gestaan op de hoek van 
de Kerkstraat-Liesjeshoek. In verband met de 
verkeerssituatie is het beeld in 1977 geplaatst op het gazon 
voor de kerk. Toen is het beeld gerestaureerd. 
Oorspronkelijk werd voor het nieuwe beeld een collecte 
gehouden tijdens de mis op 1e Paasdag in 1925 en werd er 310 
gulden opgehaald. 
 
Het H. Hartbeeld is erg waardevol omdat er weinig 
Christusbeelden van dit genre bestaan. Het is een 
standbeeld in Leveroy, waar ook de kerk beeldbepalend is 
voor het dorp. Echter de laatste jaren is het beeld ernstig 
verval geraakt door onder andere betonrot en hierdoor 
aan renovatie toe. De kerngroep van de parochie Leveroy is 
in contact met een steenhouwer die mogelijkheden ziet om 
het beeld te renoveren. Hiervoor zal t.z.t. mogelijk een actie 
gehouden worden. Het zou mooi zijn als het beeld kan 
blijven staan. 

Viering St. Caecilia, 7 jubilarissen 
 

Op 26 november jl. hebben het gemengd kerkelijk zangkoor 
St. Caecilia Heythuysen en clusterkoor Cantabor tezamen de 
mis gezongen ter ere van St. Caecilia. St. Caecilia is de 
patrones van muziek, instrumentenmakers en zangers (u 
kunt dit nog terugkijken via de livestream. Ga naar 
clustertabor.nl en dan de link ’livestream’. Het is de 
gewoonte om tijdens deze viering de jubilerende zangers en 
muzikanten te huldigen. Dit jaar zijn er maar liefst 6 zangers 
en organiste Petra van der Aart in het zonnetje gezet. 
Harrie Jorissen, Pieter Knippenberg, Jan Slots, Michel 
Kierkels en Carla Rauser hebben 25 jaar in een kerkelijk 
zangkoor gezongen. Mia Berben is zelfs 40 jaar muzikaal in 
het koor actief geweest.  
Petra van der Aart is als organiste 40 jaar de steun en 
toeverlaat van het koor St. Caecilia. Naast dat ze virtuoos 
organiste is, is ze tegenwoordig ook de grote kracht achter 
de verschillende roosters, die steeds weer gemaakt moeten 
worden. 
 

Alle jubilarissen zijn op een gepaste wijze bedankt en in het 
zonnetje gezet voor hun jarenlange inzet voor de 
verschillende koren.  
 

Aansluitend aan de viering hebben de koorleden een 
gezellige middag bij Zaal Geraats in Grathem gehad. 
Verschillende mensen hebben deze middag met liederen, 
gedichten en gezamenlijke gezelligheid een warme invulling 
gegeven. We kunnen maar wat trots zijn op zoveel muzikaal 
talent in onze federatie.  
 

Namens het Federatiebestuur, dank aan jullie allemaal voor 
jullie muzikale inzet. 

Taizé-nieuws 
 

Nu er geen avondmis meer is op de woensdagavond is de 
aanvang van de Taizé-viering vervroegd. 
De aanvangstijd zal zijn om 19.00 u in de H. Nicolaaskerk te 
Heythuysen. In december is er geen Taizéviering. 
 

De komende vieringen staan gepland op: 
 
31 januari 2024 
28 februari 2024 
27 maart 2024 
24 april 2024 
29 mei 2024 
 

Weet u welkom! Tot ziens! 

  

  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

     
 
 
          

 
 
                   

  
 
 
 
    
 
 
  
  
 
 
 
 
 

Uniek Clerinx orgel 
 
Graag informeren wij u over de voortgang van ons orgelproject Uniek Clerinx Orgel. 
Dit Clerinx orgel stond in de Stevenskerk te Nijmegen. Vanwege een verbouwing moest 
het orgel daar wijken en konden wij het gratis verwerven. Het is in november 2021 naar 
Heythuysen gehaald. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed heeft inmiddels een 
substantiële subsidie toegekend. Dit geeft ons, de commissie Uniek Clerinx Orgel, de 
mogelijkheid om werkelijk tot restauratie en plaatsing van het orgel over te gaan. Toch 
zal er nog een behoorlijk bedrag bij elkaar gebracht moeten worden. Met allerlei acties 
plus het aanboren van andere fondsen gaan we dat proberen. Er zullen geen middelen 
aan de parochie of cluster worden onttrokken. 
Er zijn nu behoorlijke stappen gezet. Een groep vrijwilligers heeft keihard gewerkt. 
Allereerst hebben zij de oude verflagen van de orgelkast verwijderd. Met alle richels, 
hoeken, ornamenten e.d. was dat een enorm karwei. Daarna is men begonnen met het 
restaureren van het houtwerk van de onderkast. Zo zijn er bijvoorbeeld nieuwe panelen 
geplaatst. De kast wordt ook dieper gemaakt. Vanaf januari gaat de firma Verschueren 
beginnen met werkzaamheden aan het instrument. Dat werk zal bestaan uit deels 
restaureren en deels nieuw produceren. Te denken valt aan bijv. pijpwerk, blaasbalg en 
klaviatuur. We streven ernaar dat het orgel in september 2024 klaar is om geplaatst te 
gaan worden. Dat plaatsen zal enkele maanden in beslag nemen. Hopelijk kan het dan 
vanaf december zijn prachtige klanken laten horen! 
 

 

  

 

 

Voor meer info en foto’s van de werkzaamheden, kijk op :      www.clustertabor.nl/uniek-clerinx-orgel 
 

 
 

BALTHASAR 
DECEMBER 
DENNEBOOM 
DONKER 
ENGELEN 
FAMILIE 
GEZELLIGHEID 
GOUD 
HERDERS 
JEZUS 
JOZEF 
KAARS 
KERSTMIS 
KONINGEN 
KRIBBE 
LICHTJES 
MARIA 
MELCHIOR 
MIRRE 
SNEEUW 
STAL 
STER 
WIEROOK 

 

Oplossing 
  

 
 

 

 
 

Kerstwoordzoeker 
 

 
 

 

 

z.o.z 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

     
 
 
          

 
 
                   

  
 
 
 
    
 
 
  
  
 
 
 
 
 

Cluster  AGENDA   

december 2023 
 
 

  

Datum Dag Parochie Aanvang Omschrijving Plaats 

09-12 za H. Nicolaas 18.30 H. Mis Heythuysen 

10-12 zo H. Barbara 09.30 H. Mis Leveroy 

10-12 zo H. Nicolaas 10.00 H. Mis Heythuysen 

10-12 zo H. Severinus 11.00 H. Mis Grathem 

10-12 zo H. Nicolaas 19.30 Uitvoering Bach Cantate BWV 147a Heythuysen 

14-12 do H. Nicolaas 09.00 H. Mis Heythuysen 

16-12 za H. Liduina 18.00 Pastorale Ontmoeting Kelpen-Oler 

16-12 za H. Nicolaas 18.30 H. Mis Heythuysen 

16-12 za H. Joh. de Doper 19.15 H. Mis Baexem 

17-12 zo H. Nicolaas 10.00 H. Mis Heythuysen 

17-12 zo H. Nicolaas 11.00 Nao de Mès koffie drinken Heythuysen 

20-12 wo H. Liduina 15.00 Kerstviering Senioren in Trefcentrum Kelpen-Oler 

21-12 do H. Nicolaas 09.00 H. Mis Heythuysen 

23-12 zat H. Nicolaas 18.30 H. Mis Heythuysen 

24-12 zo ’s ochtends GEEN VIERING! 

24-12 zo H. Nicolaas 17.00 Herdertjesmis m.m.v.. klarinet-ensemble Heythuysen 

24-12 zo H. Joh. de Doper 19.00 Herdertjesmis mm.v. Jeugdfanfare en Cantabor Baexem 

24-12 zo H. Barbara 19.00 Kinderkerst+gebedsviering Leveroy 

24-12 zo H. Nicolaas 21.00 Nachtmis m.m.v. Gem. Koor Heythuysen en strijkkwartet Heythuysen 

25-12 ma H. Nicolaas 09.30 H. Mis m.m.v. Harmonie l’Union Heythuysen 

25-12 ma H. Liduina 10.00 H. Mis Kelpen-Oler 

25-12 ma H. Joh. de Doper 10.30 H. Mis m.m.v. Fanfare Aurora en Cantabor Baexem 

25-12 ma H. Severinus 11.00 H. Mis m.m.v. Harmonie St. Agatha Grathem 

26-12 di H. Barbara 09.30 H. Mis Leveroy 

26-12 di H. Nicolaas 10.00 H. Mis m.m.v. Gregoriaanse Schola Heythuysen Heythuysen 

28-12 do H. Nicolaas 09.00 H. Miss Heythuysen 

30-12 za In Baexem en Kelpen-Oler GEEN VIERING! 

30-12 za H. Nicolaas 18.30 H. Mis Heythuysen 

31-12 zo H. Nicolaas 10.00 Clusterviering Oudjaar  (let op:  ’s avonds GEEN VIERING!) Heythuysen 

31-12 zo H. Nicolaas 11.00 Nao de Mès koffie drinken Heythuysen 

01-01 ma H. Nicolaas 11.00 Clusterviering Nieuwjaar Heythuysen 

04-01 do H. Nicolaas 09.00 H. Mis Heythuysen 

 
z.o.z 

 
 


